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Dertig jaar na de seksuele revolutie:

Weet je nog... de seksuele revolutie
en wat die allemaal losmaakte? Of is
dat lang voor jouw tijd en ben je van

de monogame generaties daarna? De

zomer is in elk geval een mooie tijd
voor de liefde. Maar wat als je nu al

een relatie hebt en je voelt vlinders in
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je buik voor iemand anders?

Vreemdgaan betekent meestal een
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hoop gedoe en ‘swingen’ is ook niet
alles. Polyamorie biedt misschien een
alternatief: het openlijk houden van
méer dan een persoon tegelijk. In een
gesprek met Ageeth
Veenemans die er een boek over
schreef, gaan we nader in op dit
fenomeen en bekijken daarbij ook het
spirituele gehalte. Daarnaast blikken
Bob Snoijink en Iteke Weeda als
(ervarings)-deskundigen terug op de
verworvenheden van dertig jaar

seksuele revolutie,
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Ageeth Veenemans (44) heeft van
polyamorie haar levensmissie gemaakt
enschreef het boek: 7k hoy van twee
mannen’. Een boek over haar
persoonlijke worsteling met liefde
enverliefdheid
naast haar
huwelijk, met
een ‘happy end’.
Tegelijk is het
ook een hand-
boek: hoe pakje
zoiets nou aan
in de praktijk en
word je volleerd
‘polyamorist’?

Wat is polyamorie eigenlijk? “Polyamorie
is een levensfilosofie waarin je erkent
dat je van meerdere mensen tegelijk kunt
houden en dat je daarbij trouw, open en
respectvol kan zijn naar elkaar. Kenmer-
ken kunnen zijn: vriendschap, intimiteit,
emotionele of spirituele verbondenheid
en/of seksualiteit. De essentie is liefde,
niet seks. Het gaat om grenzeloos lief heb-
benin plaatsvan grenzeloos seks hebben.
Liefdeis een energie die je kunt voelen,
endieje kunt uiten door lief te hebben. Ik
zie seks als de mooiste €n meestintense |
manier om liefde te communiceren. Maar ‘\
daar ligt juist het taboe: het beleven van
seksualiteit met een ander dan je partner” l‘
Is polyamorie nog aan sekse en leeftijd !
gebonden? “vaak Zijn mannen meer op i
seks uit en vrouwen meer op intimiteit, ‘
dusin die zin Zou je polyamorie meer ]
€en vrouwending kunnen noemen. Maar
inprincipe is het niet verbonden met je ;

sekse, of met leeftijd. Op de forums zijn }

de meeste mensen 35-plus. Dat is ook de

natuurlijke weg: je bent dan vaak al wat

langerin een vaste relatie en dan kun

je opeens weer verliefd worden op een

ander. Er zijn ook twintigers die er al mee _

bezig zijn. Dat zijn dan meestal studen-

ten die heel bewust in het leven staan, |k

kom zelfs tachtigers tegen die al tiental-

len jaren gelukkig polyamoreus leven!
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- Waar hebben we het
eigenlijk over?

: \Vreemdga‘an: je hebt een vaste relatie, maar

vrijt stiekem met een ander, waarna je dit
later al dan niet opbiecht aan je partner.
Partnerruil (tegenwoordig ook wel:

- swingen): je hebt een vaste relatie, en wisselt

samen met een ander stel een of meerdere

~ kerenvan partner; dit gaat met wederzi jds

~goedvinden, een soort ‘gelijk oversteken’ en

- gebeurtin openheid.

Polygamie: het hebben van meerdere
(huwelijks)relaties tegelijk; in sommige
culturen gebruikelijk bij mannen, die

- meerdere vrouwen mogen hebben.

~ Polyamorie: het hebben van meerdere
~ liefdesrelaties tegeliik; eris een ‘primaire’-
~ partner, met daarnaast een ‘secundaire’ of
 zelfs ‘tertiaire’ intieme relatie.

Polyamorie internationaal

De term ‘polyamorie’ stamt uit de jaren zestig,

~ enkreeg een vlucht sinds de eerste nieuws-
- groepin Amerika in 1992. In 2002 volgde de
~ eerste Nederlandse website:

«www.polyamory.n> Dit is vooral een forum,
om met elkaar te discussiéren en elkaar te
steunen. Pefyamorl‘efeeftin de hele wereld. In
Amerika zijn honderden polyamorie-
nieuwsgroepen op internet. Het befaamde

 Kinsey Institute for Research in Sex, Gender
- and Reproduction houdt een archief bij over
i pu,lyamtvne datinmiddels anderhalf meter

aan boeken beslaat. “You’re writing historyin

- Europe’ was hun reactie op Ageeths boek. Er
e wordt momenteel gewerkt aan vertalingen

van het boekin het Engels en Spaans; en er is

~ onlangs een Zweedse filmploeg langs geweest
: ybm éeﬁ' documentaire te maken over Ageeths

- werkengezin. Ook in Australié, Azié en Afrika
- ispolyamorie onderwerp van gesprek.

o tmw\sappiyamorjfem»
 «www.polyamory.nl>>
Ikhou van twee mannen: polyamorie,

liefhebben zonder grenzen,
- Ageeth Veenemans, Andromeda 2007

‘De moraliteit moet
zich nog aanpassen

aan de werkelijkheid’®

Geloof jij dat iedereen diep in z’n hart
eigenlijk polyamoreus is? “|k geloof dat
iedereen liefde voor meerdere mensen
tegelijk kan voelen. Maar lang niet ieder-
een is geschikt om ook werkelijk polya-
moreus te leven. Ik noem het wel eens
‘liefde voor gevorderden’, want het is in
de praktijk een moeilijke weg.”

Hoe moet dat nu als je partner polyamo-
reusis en jij niet, of andersom? “Dat s
inderdaad lastig, als je daarin verschilt.
Maar ik geloof nietin daders en slachtof-
fers.”

Wat vind je dan van de vijftiger die zegt:
mijn vrouw wordt zo oud, met al die rim-
pels, ik neem er een jonge vrouw bij? “Ik
zie dan twee of drie mensen die er samen
uit moeten komen. Je ziet soms, zeker

bij oudere generaties, dat zo’n vrouw




Van jaloers naar jalief

Hoe zit het dan met jaloeziein
polyamore relaties? “Jaloezie is
een emotie, een vervelend gevoel
datjevertelt dat je een bepaalde
kwaliteit onderdrukt. Een ander
doet zomaar iets wat jij geleerd
hebt te onderdrukken en dat
maakt jejaloers.”

Dus als jejaloers bentals je part-
nervreemd gaat, dan wil jij dat
zelf eigenlijk ook? “Nou, het hoeft
niet precies hetzelfde te zijn.
Laatstvertelde een vrouw me dat
zevooral jaloers was dat haar
man zo makkelijk lichamelijk kon
zijn. Zij vond dat juist heel moei-
lijk, maar wilde dat wel graag. Dat
biedt dan een aanknopingspunt
om het zelf te ontwikkelen.”

In je boek en discussies op
internet duikt het woord ‘jalief’

regelmatig op. Wat is dat precies?
“Determ jalief komt van de zin:
zeg jategen jelief. Het is het
omgekeerde van jaloezie: het
euforisch vreugdegevoel dat je
kuntervaren als je ziet dat jouw
partner gelukkigis met een ander.
Dat kan golfjes van blijdschap
door je lijf sturen. Het bestaat, ik
heb het zelf ervaren..”

En hoe kom je dan van jaloers
naar jalief?“Pas als je goed in
balans bent, kun je het jaliefge-
voel ervaren. Vaak is er eerst veel
op telossen; bijvoorbeeld op het
seksuele vlak, waar we hebben
geleerd om veel te onderdrukken.
Eerst moet je daar uit zijn voordat
je echt blij kunt zijn voor een
ander.”

Volgens Kathy Labriola, die in
Californié een advies bureau heeft
op het gebied van polyamorie is
jaloezie een gevolgvan je
kernovertuigingen, zoals het

idee datals je partner echtvan

je houdt, hij /zij geen verlangen
zou hebben naariemand anders
(watvolgens haar net zo absurd

is als zeggen dat een stel dat een
tweede kind wil, niet genoegvan
het eerste kind houdt..), of de ge-
dachte datliefde schaarsis en dus
‘op’raaktals je het met meerdere

mensen deelt. Als je die overtuigin-

gen kunt vervangen door andere
die beter passen bij de situatie,
verdwijnt de jaloezie vanzelf.

(zie ook: ‘De ontmaskering van
het monster met de groene ogen’,
op «www.polyamory.nl>)
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‘Polyamorie heeft mijn huwelijk gered’

geleerd heeft om zich op te offeren en
altijd maar voor haar man te zorgen. In
ruil daarvoor verwacht ze zijn seksuele
trouw. Wat lullig nou als hij dan verliefd
wordt op een ander. Ik wil zo’n vrouw
uitdagen: zorg voor jezelf, neem verant-
woordelijkheid. Word geen
slachtoffer van de situatie,
datis funestvoor je zelfbeeld.
Maar ik zie wel hoe moeilijk

datis hoor!”

lengte!

En zo’n man, biedt zo’n verliefdheid op
een jonge bloem hem ook ontwikkel-
kansen? “Volgens mij wel, vaak speelt er
dan iets mee over onzekerheid om zijn
leeftijd en uiterlijk waar hij nog iets aan
te doen heeft. Ik vind die focus op uiter-
lijkheden trouwens moeilijk te begrijpen,
het gaat mij om de ‘klik’. Maar ik val wel
altijd op lange mannen, dus misschien
heb ik nog iets uit te zoeken met mijn

Polyamorie en spiritualiteit

Is polyamorie ‘spiritueel verant-
woord’? Ageeth vindt van wel. “De
basiswaarden van spiritualiteit,
waar ook alle godsdiensten op ge-
baseerd zijn, zijn: waarheid, liefde
envergeving. Polyamorie biedt
op deze thema’s grote ontwikkel-
kansen.”

Liefde

“Pas als jevan jezelf houdt, ben je
instaatom op een volwassen ma-
niervan iemand anders te houden,
anders zoek je compensatie in een
ander. In alle spirituele boeken
staathoe je je zelfliefde vergroot.
Om polyamoreus te zijn, moet je
durvenvertrouwen op jezelf en op
derelatie. Dat vertrouwen bouw je
op door lief te hebben. Vrijheid is
pas delaatste stap in dat proces:
pasalservoldoende vertrouwen
is, durf je elkaar los te laten. Als

je eersterelatie niet goed is, is
heteenvlucht en heb je geen
polyamorie, maar mono-amorie

in een nieuwe relatie. Mijn man
enik doen ons best: we proberen
elkaaraandacht te geven, ac-
Ceptatie enrespect. We kunnen
alles bespreken, alles laten zien.
Ik kan het zelfs met hem delen als
ik verliefd ben op iemand anders.

Datis heerlijk en heeft onze relatie
verdiept.”

Maar als je dolgelukkig bent met
jerelatie, waarom zou je dan nog
een ander erbij willen? “Omdat je
iemand ontmoet waarmee je zo’n
verbondenheid ervaart en voor
wie je zoveel liefde voelt, dat je
hier graag uiting aan wilt geven.
Hetis een utopie en een misver-
stand dat één persoon je hele
leven aan al je intieme behoeftes
kan voldoen. Een liefdesrelatie is
hét ultieme middel om je als mens
telaten groeien en hetis gewoon
heerlijk om een nieuwe liefde te
ervaren. Hetlaatjevoelen dat je
leeft, het geeft je energie. Op ons
veertigste hebben we seks hele-
maal opnieuw kunnen ontdek-
ken, enik kan je vertellen: er zijn
nieuwe werelden voor me open
gegaan. Envoor mijn man ook!”

Waarheid

“leder mens heeft er diepin zijn
hartlastvan als hij oneerlijkis,
dusookalsjevreemd gaat.

Ik prijs mezelf gelukkig dat ik hele-
maal eerlijk kan zijn. Dat ik hier ge-
woon met mijn vriend over straat
kan lopen en me nergens voor
hoef te schamen. We zijn open en
eerlijk en benadelen niemand. De

reacties die ik krijg, zeggen altijd
iets overde ander. Als iemand zelf
wel eensverliefd is geweest op
een ander, is er vaak interesse; als
iemand een overspelige partner
heeft gehad, reageert hij /zij vaak
geschrokken.

Ik ben erniet voor om je maar te la-
ten meeslepen door je gevoelens.
Ik leefde vroeger heel erg vanuit
mijn ratio, was altijd bezig en
‘druk druk druk’, en toen sloeg de
balans helemaal door naar leven
vanuit mijn gevoel. Pas als je hart
enjeverstandin balans zijn, ben
jeinstaat omvanuit waarheid te
handelen”

Vergeving /acceptatie

“In plaats van vergeving gebruik

ik liever het woord acceptatie.
Vergevenis hetaccepteren dat
een ander onvermogend is om het
beter te doen.”

Maar hoe zit dat dan in polyamo-
reuze relaties: dan accepteerje
toch niet helemaal hoe hetis met je
eerste partner?“Je kan binnen een
monogame relatie accepteren dat
het goed envoldoendeis zo. Maar
je kunt ook besluiten om daarnaast
open te staanvoor meerdere rela-
ties. Ik voel mezelf een hele rijke
vrouw dat ik ‘en-en’ heb.”
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begon ik een geheime verhouding. 1k
werd zo verliefd, dat ik erover dacht
man en kinderen te verlaten voor hem.
Misschien moet je zoiets zelf ervaren
hebben om te weten dat het zo kan lopen
ineen leven.
Mijn broer overkwam hetzelfde: hij had
zeventien jaar een relatie en een kindje
. vaneen jaar toen hijstapelverliefd werd
' op eenandere vrouw. Hij werd door de
omgeving veroordeeld, zijn vrouw ging
bij hem weg met zijn kind en hij was in
een klap alles kwijt. Een keer hebben we
erover gepraat en toen heb ik hem zien
huilen. Over hoe heftig die verliefdheid
voelde maar dat hij ook hield van zijn
vrouw, en zijn kindje miste. Helaas heeft
hij een paar maanden later in deze
Watis de link tussen stressvolle periode in zijn leven
polyamorie en ‘swingen’? \ een hartstilstand gekregen,
“De moraliteit moet zich nog waaraan hij uiteindelijk is
danpassen aan de werkelijk- - overleden. Ik heb dus letterlijk
heid. Swingen is een manier ~ gezienwatdie monogame
om daarmee om te gaan: seks norm voor ellende kan
met anderen mag, maar is aan
regels gebonden. Verliefdheden mogen
vaak niet. Soms werkt het. Ik ken mensen
die een enorme vrijheid ervaren door al-
leen al het lef om zoiets te doen, endieer
ook mooie vriendschappen door ontwik-
kelen. Persoonlijk vind ik seks om de seks
niet te vergelijken met liefdevolle seks.
In polyamorie staat de liefde centraal, en
is seks een mogelijk gevolg, geen doel.”

Wat is jouw persoonlijke missie om dit
boek te schrijven en om dit werk te gaan
doen? “Ik ben zelf katholiek en mono-
gaam opgevoed, keurig getrouwd, drie
kindertjes gekregen en dacht dat het de
restvan m’n leven zo verder zou gaan,
totik zeven jaar geleden verliefd werd
op een collega, Bob. Vreemdgaan was
voor mij een taboe en ik veroordeelde
het sterk bij anderen. Maar toen hij me
kuste, sloegen alle stoppen door en

‘Ik werd zo verliefd, dat ik erover dacht man

en kinderen te verlaten voor hem’
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‘Ik moet er niet meer aan denken om weg te gaar

brengen. Zelf ben ik ook door een diep
dal gegaan: ik heb mijn man alles
opgebiecht en heb afscheid genomen
van Bob. Ik probeerde de draad weer op
te pakken met mijn man, maar dat lukte
niet goed. Jaren later kreeg ik weer
contact met Bob. Daar was ik meteen
open over naar mijn man, want ik wilde
niet meer bedriegen. Maar wat dan wel?
Toenvond ik de website
«www.polyamory.nl» en dacht: hoeis
het mogelijk dat ik niet wist dat dit ook
bestaat! Ik besloot meteen: hier ga ik
een boek over schrijven! Het schrijven
is begonnen om mijn eigen proces te
verwerken, maar ook om steun te bieden
aan al die mensen in zo’n situatje.
Polyamorie heeft mijn huwelijk gered.
Pas toen wij hierover konden praten,
isonze relatie verbeterd. Eindelijk kon
ik mijn verdriet laten zien over mijn
verloren liefde en mijn man zijn emoties
over mijn bedrog, en door die openheid
kwamen wij weer nader tot elkaar.
Voordat ik hiermee onder mijn eigen

Test: hoe poly ben jij?

1.Als je je voorstelt dat je partner met iemand
anders zoent, word je dan jaloers?

a. Nee, ik vind het wel spannend
b. Als hij /zij dat graag wil,

gun ik het hem /haar van harte
c.lkword al jaloers door de vraag alleen |

g

2. Heb je wel eens gevoelens voor iemand
anders, die je onderdrukt omdat je een relatie
hebt?

a.Waarom zou ik die gnderdrukken?

Liefde is oneindig

b. 1k onderdruk de gevoelens,

maar ga wel voor de seks

c.Je kunt niet van meer dan een persoon
tegelijk houden

3.Vind je dat je iets kunt beginnen

met iemand die getrouwd is?
a.Alleen als het puur seksueel is

b. Alleen als die ander gerlijk is naar
zijn /haar partner

c. Nee! Hij /zij is toch getrouwd! L

4. Zelfs als jij monogaam bent, zou je dan
kunnen accepteren dat je partner wel iets
met een ander heeft?

a.Nee! Het is alles of niets

b. Alleen als het puur seksueel is

¢. Welals ik zie dat het hem/haar

gelukkig maakt

5.)e partner vertelt dat hij /zij gevoelens heeft
voor een ander. Wat denk je dan?
a.Trio?

b. Ik wil scheiden! @

g




I] mijn man’
naam naar buiten trad, heb ik er
uitgebreid met mijn man over gepraat.
De conclusie was: ik vind het goed zoals
we leven en wil dat ook laten zien. En ik
heb ervaren dat het kan: ik ben blijven
leven; en voel zelfs dat de mensen
respectvoor ons hebben. Alleen de
vooroorlogse generatie kan er over het
algemeen weinig begrip voor opbrengen.
De generatie die de seksuele revolutie
heeft meegemaakt, staat er vaak wel
ruimdenkend tegenover.
Ik moet er niet meer aan denken om
weg te gaan bij mijn man en zou me rot
schamen als ik mijn kinderen de zorg van
hunvader had ontnomen. Een belangrijk
deel van mijn missie is: neem verant-
woordelijkheid voor je kinderen. Soms is
scheiding de beste weg. Maar wat ik wil
laten zien is: zo kan het ook, kijk maar of
hetietsvoorjullieis.”

¢
c. Fijn dat hij/ zij dat ook eens kan ervaren L 4

Tel het aantal symbooltjes op.
Heb je de meeste:

Romanticus: )ij gelooft nog in een ware
liefde voor altijd en misschien heb je die al wel
gevonden ook. Polyamorie is niets voor jou.

BT Swinger: Je staat wel open voor een
avontuurtje op zijn tijd, maar er moeten geen
verliefde gevoelens bij komen. Polyamorie is
een brug te ver.

,, Poly: Ja, hier hebben we een ware
polyamorist te pakken. Je kunt het idee dat
jijzelf of je partner van meerdere mensen
houdt, goed aan. Maar of je er ook naar
durft te leven?

Polyamorie als trend

Ageeth s er heilig van overtuigd dat polyamorie een
blijvende nieuwe ontwikkeling is. “Het sluit meer
aan bij de natuur van de mens. Monogamie is ooit
bedacht met goede bedoelingen, om vrouwen en
kinderen economische bescherming te bieden en
seksueel misbruik van vrouwen en slaven te
voorkomen. Polyamorie is meer een keuze vanuit
het hart. We willen steeds meer vrijheid hebben
om onszelf te zijn, dat hoort ook bij onze spirituele
ontwikkeling.

Jeziet nu datveel mensen gaan scheiden, een tijdje
alleen blijven, en dan weer een nieuwe partner
krijgen: de seriéle monogamie. Maar dan maak je
kapot wat je samen hebt opgebouwd, met alle pijn
vandien. Door polyamorie behoud je wat je hebt; je
breidt het uit.

De opkomstvan internet heeft het makkelijker
gemaaktom contacten te leggen en emotionele
intimiteit te delen, waardoor je sneller verliefd
kunt worden. Ik heb zelf de hele dag door contact
met mijn vriend: via e-mail, mijn mobieltje, msn en
webcam.

Past polyamorie eigenlijk wel binnen ons
moderne drukke leven? “Je hoeveelheid liefde is
onbeperkt, je tijd en geld niet. Het kan ook veel
energie opleveren om een extra liefde in je leven
te hebben. Je moet wel een manier vinden om het
injeleven te integreren. Wij spreken bijvoorbeeld
twee keer per week een avond af met onze partners;
jekunt ook metz’n allen op vakantie gaan of zelfs bij
elkaarin huis gaan wonen. Onze leefvorm staat nog
redelijk dicht bij ‘gewone’ mensen, daardoor word ik
ook makkelijker begrepen en geaccepteerd.
Jeziet met bijna alle ontwikkelingen dat het twee
generaties nodig heeft om in de maatschappij
geintegreerd te raken, dus ik verwacht dat dat ook
voor polyamorie zal gelden. Dat het dan pas normaal
zal zijn om zelf de keuze te maken voor monogamie
of polyamorie. Voor de generatie waar ik toe behoor
kost het ontzettend veel moeite om polyamorie in
praktijk te brengen. We zijn allemaal grootgebracht
en doordrenkt via opvoeding en media met de
monogamie als enige norm. Leer dat maar weer eens
afl Vaak zijn er minimaal drie mensen bij betrokken
die het samen moeten uitvechten. Dat maakt het
een moeilijke weg, een weg voor pioniers.”
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Iteke Weeda spreekt al jaren
over ‘liefde in meervoud’, een

[ term die zij bedacht heeft voor
| het fenomeen van erotische
liefdesgevoelens voor meerdere
mensen tegelijkertijd. Ze be-
schikt over een enorme hoeveel-

94 heid brieven en getuigenissen
% van mannen envrouwen die dit
c hebben meegemaakt.

§ “In de jaren vijftig was de seksu-
o

ele moraal erg strikt: je komt je
Ware Jacob tegen tussen je 18e
en 25e levensjaar en daar trouw
je dan mee, natuurlijk zonder
seks voor het huwelijk. Het was
een beetje onvolwassen als je
na je 30e nog verliefd werd. Als
je eenmaal een partner had was
flirten met een ander uit den
boze, en vreemdgaan was een
directe reden om te scheiden.
De periode tussen 1965-1975 was
een tijd vol met experimenten
om de heilige huisjes omver te
schoppen, met name binnen de
wat meer elitaire groepen: de
tijd van communes, anti-autori-
taire opvoeding en partnerruil.
Eigenlijk was partnerruil ook
nog een beetje traditioneel,
want je experimenteerde
tenslotte binnen het huwelijk,

Socioloog en liefdesonderzoeker Iteke Weeda (65)

‘Het moet kunnen’ wordt
‘Het moet mogen als het kan’

“Polyamorie is een van de grootste taboes, toch krijgt een
meerderheid van de mensen in hun relatie te maken met
liefdeservaringen met anderen. Dat is toch gek, een taboe

op iets wat bij de meerderheid van een samenleving leeft!”

en emoties waren verboden.
‘Het moet kunnen’ werd het
nieuwe motto. Maar zo makke-
lijk was het niet: er ontstonden
natuurlijk wél verliefdheden en
jaloezie, met vele echtscheidin-
gen tot gevolg.”

In de tweede helft van de jaren
zeventig nam het experimente-
ren af; monogamie werd weer
meer gekoesterd. In de jaren
tachtig versterkte aids die
tendens. Is de seksuele revolu-
tie daarmee mislukt? “O nee, ik
zie het zo: eerst renden we 25
stappen vooruit en toen vielen
we er weer 15 terug. Maar die
tien stappen hebben we behou-
den: we zijn nooit meer zo gaan
denken als in de jaren vijftig.
Langzaam ontwikkelen we ons
verder, we worden emotioneel
sterker. En dat is de voorwaarde
voor zulke experimenten als po-
lyamorie; dan kun je ook beter
omgaan met de soms pijnlijke
emoties die ermee gepaard
gaan. De nieuwe moraal gaat

in de richting van ‘alles moet
mogen als het kan’,

Ik kom veel mensen tegen die
hun eigen weg vinden in de po-
lyamorie. Het kan een verrijking

_—>—

zijn als alle partijen
ermee om kunnen
gaan, en als het in
open communicatie kan
plaatsvinden. Door stiekem te
doen, verkracht je de intuitie
van de ander, die heus wel jets
aanvoelt. Dat betekent overi-
gens niet dat je dan maar alles
moet delen, tot de intiemste
beddetails aan toe. Er is ook nog
zoiets als privacy.”

Iteke Weeda schreef het boekje
Liefde in vele facetten, met 0.2
een hoofdstuk over ‘liefde in
meervoud’:, Servire 2007




