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fouten In
de liefde’

In de jaren tachtig was ze een provo-

cerend wetenschapper. Gewapend met
haar lijvige boekwerken ging ze heilige
huisjes rondom liefde en relaties te lijf. Bij
haar afscheid vorig jaar van de Universiteit
van Wageningen presenteerde Iteke
Weeda (64) een bundeltje met essays,
haar eerste boek in tien jaar. ‘Ik wil de mens
in het hart raken, maar het is ook goed als
dat niet gebeurt. In de loop van de jaren
ben ik bescheidener geworden. |k weet nu
dat iedereen een eigen pad volgt.’

Iteke Weeda woont in een oud herenhuis aan een mooie laan
in Wageningen. Ze gaat me voor naar de ouderwetse woon-
kamer, met grote bruine meubels, houten lambrisering tegen
de wand en oud-Hollandse tegeltjes boven de schouw. Ze heeft
net haar wekelijkse omadag achter de rug, waarbij ze op twee
van haar kleinkinderen past. “Wat een drukte!” zegt ze glim-
lachend. “Even bijkomen hoor. Ik vind het hartstikke leuk, maar
het is niet mijn bestemming, zoals andere grootouders dat kun-
nen hebben. Dat was vroeger al zo, toen mijn eigen kinderen
klein waren. Tk heb zo veel gewerkt naast het moederschap. Bij
het afscheid van de universiteit vorig jaar heb ik mijn zonen
dan ook hartelijk bedankt. Als zij niet zo makkelijk waren ge-
weest, had ik het nooit allemaal kunnen doen. Tk heb altijd een
sterke innerlijke drive gehad om iets in de wereld te zetten. Zelfs
nu ik bijna 65 ben, voel ik dat nog.”

Ik herinner me Iteke van de universiteit, waar ze colleges gaf
met titels als: ‘mannelijkheid en vrouwelijkheid en ‘wetenschap
en spiritualiteit’. Ze is niet veel veranderd. Haar blonde krul-
len kleuren langzaam grijs, haar stem heeft nog steeds die ge-
decideerde toon. Ze praat snel en veel, waarbij ze persoonlij-

ke ontboezemingen afwisselt met theoretische verhandelingen.

Je hebt een lange wetenschappelijke carriére achter de rug. Had
je als kind veel ambitie?

“Tk had juist helemaal geen ambitie! Mijn levensloop is een voor-
beeld van hoe je zonder duidelijk doel voor ogen toch precies
op de plek komt waar je moet wezen. Ik had het niet kunnen
bedénken om socioloog te worden! Eigenlijk wilde ik toneelspeler
worden en optreden voor volle zalen, maar dat zagen mijn ou-
ders niet zitten. Tk was opmerkelijk goed in de betavakken, en
ging toen maar in Wageningen een technische propedeuse doen.”
In het eerste jaar wordt ze verliefd op haar toekomstige man
en kiest in aanvulling op zijn technische studierichting voor
de minst technische richting, agrarische sociologie: “Het in-
teresseerde me eigenlijk geen bal, maar ik amuseerde me wel,
want ik was verliefd.” Later raakt ze diep onder de indruk van

haar hoogleraar gezinssociologie. Daarom kiest ze voor ge-
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zinssociologie als afstudeerrichting en in 1976 promoveert ze
bij hem, op een onderzoek naar communes. Communes zijn
‘in’ op dat moment, maar van Iteke wordt verwacht dat ze con-
cludeert dat het gezin toch zal overleven. Braaf voldoet ze aan
de verwachtingen en na haar promotie kan ze meer onder-
zoeksprojecten doen aan de universiteit. “Ik zie het nu als de
vijftien jaar van de aanpassing aan de wetenschappelijke we-
reld. Door deze aanpassing werd ik geaccepteerd en geres-
pecteerd. Het mooie is dat het me de status heeft gegeven om

later mijn eigen richting in te slaan.”

Keerpunt

Iteke’s twee zonen worden geboren in 1970 en 1971. In de geest
van de tijd experimenteert ze met vrijheid binnen het huwelijk:
“Dat gedoe kostte me meer energie dan mijn werk.” Haar huwelijk
eindigt in 1976 in een echtscheiding. Iteke blijft achter met haar
zonen en voedt ze verder alleen op. Door regelmatig een beroep
te doen op studenten die de bovenverdieping huren, kan ze zich
ook aan de wetenschap blijven wijden. Door haar echtscheiding
belandt Iteke in een depressie. “Die crisis heeft me uiteindelijk
innerlijk versterkt. Crisis betekent ook letterlijk: keerpunt. Toen
ik eruit kwam, voelde ik me krachtiger en was ik ervan overtuigd
dat ik mijn eigen weg moest gaan. Zonder die periode was ik waar-
schijnlijk een traditionele gezinssocioloog gebleven.

“Ik weet nog goed dat ik me in de zomer van 78 voor het eerst
weer lekker voelde. Terwijl ik stond af te wassen, genoot ik van
het uitzicht op de tuin. Opeens kreeg ik een stroom van in-
zichten. In een flits zag ik de verbanden tussen maatschappelijke
fenomenen en relaties: zoals persoonlijke relaties steeds ope-
ner worden — van het gesloten gezin in de jaren vijftig naar een

meer open gezin en het individu binnen vriendschapsnetwerken
—zo wordt ook de maatschappij steeds mondialer. Snel droog-
de ik mijn handen af om alles op te schrijven. Dat ging twee
weken zo door, tijdens de afwas. Het was het begin van een vi-
sie die ik nog steeds aanhang. Tk begrijp nu dat mijn intuitie
toen loskwam. Als je stopt met je aanpassen, dan kan eruit ko-
men wat er in je zit. Vervolgens moest ik uitzoeken hoe ik dit
alles wetenschappelijk kon verkopen. Want — zoals menig we-
tenschapper weet, maar doorgaans niet hardop zal zeggen —
allereerst komt de intuitie. Pas daarna ga je de literatuur zoe-
ken die erbij hoort. Dat zoeken lukte wonderwel. Ik vond dan
weer iets in de wetenschappelijke literatuur en dacht: dit klopt,
nou kan ik citeren! Ik kon natuurlijk niet zeggen dat ik het al-

lemaal tijdens de afwas verzonnen had...”

Revolutionair

Iteke profileert zich als ‘feministisch socioloog’ en publiceert
in 1983 een dik boek over haar echtscheidingsonderzoek. “Ik
was een autoriteit van de universiteit die schreef dat echt-
scheiding geen modeverschijnsel was. Dat veel vrouwen daar-
na opgelucht waren en dat zelfs veel kinderen beter af waren.
Dat was revolutionair voor die tijd.”

In het tv-programma van Sonja Barend mag ze er een halfuur
‘live’ over vertellen. “Er keken 3,5 miljoen mensen naar en ik
vond het doodeng, maar was daarna meteen ‘wereldberoemd
in Nederland'. Tussen 1983 en 1992 kwam ik in alle tijdschriften,
kranten en op tv. Ik was er niet van af te slddn. Ik profiteerde
van die media, want het gaf me een podium om mijn theorieén
te verkondigen over mannelijkheid en vrouwelijkheid.

“Mijn feminisme werd niet ingegeven door persoonlijke be-
langen, dat ik vond dat mijn man meer in het huishouden moest
doen of zo, maar door sociologische motieven. De maatschappij
heeft het nodig dat de feminiene waarden tijdelijk worden over-
gewaardeerd. De intuitie en het gevoel moeten gelijkwaardig
worden aan het verstand. We hebben het over verstandsver-
bijstering, terwijl gevoelsverbijstering zeker net zo erg is; dan

krijg je een Dutroux.”
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‘Ik heb me
steeds meer
van de reguliere
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Missie-ijver
Midden jaren tachtig heeft Iteke een aanstelling bij de uni-

versiteit van Wageningen. Uiteindelijk wordt ze daar hoofd-
docent sociologie. Daarnaast is ze in Groningen parttime hoog-
leraar emancipatievraagstukken. Ze mag drie titels voeren. “Tk
vond dat wel handig, gezien mijn missie-ijver in die tijd. Het
vergrootte mijn geloofwaardigheid in de media. Eigenlijk heb
ik de universitaire wereld altijd nogal saai gevonden en ik vond
het leuker om op te treden in de media. Zo werden mijn oude
toneelambities toch nog vervuld! Ook college geven is net to-
neelspelen, alleen mag je je eigen teksten schrijven.”

Haar wetenschappelijke onderzoeken laat Iteke steeds meer fi-
nancieren door tijdschriften als Libelle en Opzij, of door tv-pro-
gramma’s. Het levert haar de bijnaam op van ‘supermarktso-
cioloog’. “Ik heb in die tijd van elke columnist wel een sneer
gekregen. Dat liet ik toch niet zo makkelijk van me afglijden,
ik kon daar redelijk over doormalen. Tk werkte twee keer zo hard
om binnen de universiteit toch geaccepteerd te blijven. Dus zorg-
de ik dat ik naast mijn columns, lezingen en interviews genoeg
tijd besteedde aan onderzoek en elk jaar een dik wetenschap-
pelijk verantwoord boek afleverde over mijn relatieonderzoek,
vaak met een hoog actualiteitsgehalte.”

Privé gaat het haar voor de wind. Ze heeft een fijne, liefdevol-

le lat-relatie en twee voorbeeldige zonen, die prima gedijen bij
de oppas en de bijna grenzeloze vrijheid. “Tk heb ze het voor-
beeld meegegeven van een moeder die geémancipeerd is, die
tegelijk werkt en zorgt en dat vonden ze ook heel vanzelf-
sprekend.”

Liefde

Toch begint er eind jaren tachtig iets te knagen. “Tk besefte dat
ik na al dat onderzoek nog steeds niet wist waar relaties nou
ten diepste toe dienen en wat liefde is. Tk zat aan mijn plafond:
ik kon nog wel twintig jaar zo doorgaan, maar ik voelde dat er
veel meer zat achter liefde en relaties, iets waar ik helemaal niet
bij kon. Maar je gaat niet zomaar op je 48e spirituele boeken
lezen. Daar moet eerst iets voor gebeuren.”

In 1991 vertrekt Iteke voor zeven maanden naar Canada om
onderzoek te doen. “Tk werd opgehaald door een collega aan
de universiteit daar, een wat oudere, traditionele man. Na een
dag of drie sloeg de verliefdheid in als een bom: ik wilde alleen
maar bij hem zijn.”

Het komt niet tot een verhouding — ‘daar was hij veel te fat-
soenlijk voor’ — maar Iteke blijft nog lang in zijn ban. “Terug
in Nederland vroeg ik me af: wat is hier nou de diepere zin van?
Is dit liefde? Ik wilde er alles van weten. Ik zocht hulp bij psy-
chologen en psychiaters, maar ik was te bekend. Het was: ‘O,
wat leuk, Iteke Weeda’, of heel terughoudend: ‘O jee, daar heb
je die feministe’. Als ik iets niet wilde, was dit verhaal als be-
kend figuur vertellen.”

Na haar vergeefse rondgang komt er een vrouw op haar pad
die zich voorstelt als medium. Nieuwsgierig maakt Iteke een
afspraak voor een sessie: “Voor die tijd had ik me nooit echt
verdiept in het paranormale, maar toen werd het mij duidelijk
dat het echt bestaat. Die vrouw wist zo veel te vertellen wat ze
absoluut niet kon weten. Ze vertelde ook dat ik op aarde ben
gekomen om het vrouwelijke te versterken. Dat klopte met al-
les. De wetenschap is een mannelijke wereld en ik ben zelf ook
vrij mannelijk: béta, ik praat graag voor grote groepen, maar
toch geef ik aan alles mijn vrouwelijke invalshoek.” Iteke wil




met het medium gaan samenwerken en ze maken plannen voor
boeken en columns. “Maar wat ik ook probeerde in de media,
opeens lukte niets meer en had niemand interesse.” Langzaam
begint Iteke te twijfelen. “Soms dacht ik: het voelt niet goed.
Maar ja, in mijn ogen was ze God zelve of Jezus op z'n minst,
en ik was Johannes die dat even de wereld in moest helpen. Ze
was een goeroe voor me en ik deed alles voor haar. Opnieuw
verloor ik mezelf, ik ontliep mijn eigen verantwoordelijkheid.
Het kostte me twee jaar om dat in te zien en het contact te ver-
breken. Mijn relatie heeft dit alles goed overleefd; Chiel en ik
zijn nu al bijna dertig jaar samen.”

Twee werelden

Door deze ervaringen is haar interesse voor het spirituele ge-
wekt. Ze begint erover te lezen en benadert wetenschappers en
studenten voor een bijdrage aan het door haar geredigeerde boek
Spiritualiteit en wetenschap, over de brug tussen die twee we-
relden. Ondanks dat veel wetenschappers open blijken te staan
voor spiritualiteit, groeit de kloof tussen Iteke’s wetenschap-
pelijke werk en haar spirituele zoektocht.

In Wageningen geeft ze tot aan haar afscheid vorig jaar vrij tra-
ditionele colleges over de beginselen van de sociologie. In Gro-
ningen krijgt ze wel veel vrijheid maar ook kritiek als ze col-
leges ontwikkelt op basis van haar eigen theorieén. De socia-
le faculteit stelt haar positie zelfs ter discussie. Voor veel stu-
denten zijn haar colleges echter een verademing binnen het
reguliere programma en zo blijft Iteke tot 2006 officieel in
dienst van de wetenschap. “Misschien ben ik toch wel iets te
lang doorgegaan in Wageningen. Innerlijk heb ik me steeds
meer van de reguliere wetenschap afgekeerd. Het eindeloze ci-
teren om je standpunt te bewijzen, altijd de suggestie wekken
van objectiviteit, het interesseert me niet meer. De wetenschap
moet meer de grenzen opengooien. De cardioloog Pim van Lom-
mel met zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen bijvoorbeeld,
dat vind ik een voorbeeld van wetenschappelijk verantwoorde
én vernieuwende wetenschap. Tk geef nu regelmatig lezingen
voor bedrijven over management en leidinggeven, en ik merk
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‘Liefdesrelaties

| leggen
I je pijn bloot’

dat het bedrijfsleven steeds meer openstaat voor een meer spi-
rituele, vrouwelijke benadering. Ik ben ervan overtuigd dat de
wetenschap vanzelf zal volgen, die loopt gewoon wat achter bij
de maatschappelijke ontwikkelingen.”

Bescheiden

Bij haar afscheid van Wageningen in 2006 presenteert Iteke
haar eerste boek in tien jaar: Liefde in vele facetten. In minder
dan negentig kleine pagina’s bestrijkt ze zo'n beetje elk mogelijk
onderwerp in de liefde. Een heel verschil met de lijvige boek-
werken van weleer. Ze is er trots op: “Ik hoef niemand meer
te overtuigen. Daarom schrijf ik nu liever essays en gebruik ik
gedichten en verhalen. Ik wil de mens in het hart raken, maar
het is ook goed als dat niet gebeurt. ledereen mag eruit halen
wat hij of zij wil en de rest naast zich neerleggen. In de loop
van de jaren ben ik bescheidener geworden en ik weet nu dat
iedereen een eigen pad volgt.”

Het afscheid ligt nu anderhalf jaar achter haar. “Ik heb geen
dag spijt gehad dat ik met het onderwijs ben gestopt. ’s Och-
tends draai ik me nog eens lekker om in bed en geniet ervan
dat ik nu helemaal volgens mijn eigen voorwaarden kan wer-
ken. Het aantal aanvragen voor lezingen groeit en dat vind ik
het allerleukste om te doen. Ik geef zo'n tachtig lezingen per
jaar. De ene dag sta ik voor plattelandsvrouwen, de volgende
dag voor advocaten. Ik ben een echt podiumdier: geef mij maar
een volle zaal en ik geniet vreselijk.”

“De essentie van alles wat ik heb geleerd over liefde en relaties
staat in mijn laatste boek. Het begint met de zin: “Wij zijn op

aarde om het bewustzijn van liefde te vergroten.” De liefde is

Wie is Iteke Weeda?

Prof. dr. ir. Iteke Weeda (1943) dankt
haar titels aan een studie en
promotie in de gezinssociologie, en
een hoogleraarschap. Ze was ruim
45 jaar verbonden aan de

/.

Universiteit van Wageningen, de
laatste jaren als hoofddocent
sociologie. Ook was Weeda vanaf
1985 parttime hoogleraar
emancipatievraagstukken aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

lteke Weeda schreef zestien boeken. Veel titels hebben relaties als
onderwerp, in tegenstelling tot het boek Spiritualiteit en wetenschap
{Anthos, 1996). Haar laatste boek, Liefde in vele facetten (Servire,
2007), is een bundel essays over de liefde. Momenteel geeft ze veel
lezingen. Zie ook www.weeda.nl.

dan het vrouwelijke principe, dat wat door alles heen stroomt,
terwijl het bewustzijn staat voor het mannelijk principe, de
kracht om het vervolgens in de wereld te zetten. Liefdesrela-
ties zijn ons oefenterrein. Relaties leggen je pijn bloot en dat
is een verschil met vriendschappen, waarbij je veel meer op de-
zelfde golflengte zit. Ik maak zelf ook nog steeds fouten in de
liefde. In die zin blijf ik toch meer de socioloog die het beschrijft
dan dat ik er zelf helemaal naar leef. Tk zal mezelf ook niet wijs
noemen. Wel ontwikkel ik meer reflectief bewustzijn: ik her-
ken steeds beter wat ik doe. Dan realiseer ik me bijvoorbeeld:
hé, ik vertoon slachtoffergedrag, en kan daar dan ook weer mak-
kelijk uit stappen.

De meeste mensen zijn niet goed in staat om liefde te ervaren
in de pure, universele vorm, zoals misschien Jezus of Gandhi dat
konden. Wat wij kunnen doen, is elke keer weer de universele
liefde oefenen in onze relaties met onze partners en kinderen.”



